Australié: Hoe een land een oorlog verloor van
een dier.
De titel die je zojuist hebt gelezen klinkt bizar, maar hetis waar. In 1932

verklaarde het Australische leger de oorlog — niet aan een land, maar aan een
diersoort: de emoe. En nog opvallender: ze verloren deze oorlog.

Hoe kan dat? Waarom verklaarde Australié de oorlog aan deze vogel? En
misschien nog belangrijker: hoe kon een modern leger verliezen van dieren?

In dit artikel duiken we dieper in dit opmerkelijke en bijna ongelooflijke verhaal.

2

lag Australié. Bron: wikipedia.org

Waarom een oorlog tegen een dier?

Hetis begin jaren 30 en in West-Australié zijn veel voormalige soldaten uit de
Eerste Wereldoorlog boer geworden. Na de Grote Depressie probeerde de
Australische overheid de economie te stimuleren door boeren aan te moedigen
meer graan te produceren. Meer graan betekende immers meer inkomsten en
een kans op economisch herstel.

De overheid beloofde subsidies aan de boeren, maar deze steun bleef
grotendeels uit. Dit zorgde voor grote onvrede onder de boeren, die al moeite
hadden om het hoofd boven water te houden.

Alsof dat nog niet genoeg was, kregen de boeren te maken met een nieuw
probleem: de emoe. Na het broedseizoen trokken duizenden van deze vogels
naar landbouwgebieden in West-Australié. Ze aten grote hoeveelheden graan en
vernielden hekken, waardoor ook andere dieren zoals konijnen de velden konden




binnendringen en de oogst verder beschadigden. De boeren stonden
machteloos.

Omdat veel van deze boeren oud-militairen waren, konden zij goed met wapens
omgaan. Het was dan ook slechts een kwestie van tijd voordat er werd
voorgesteld om de emoes af te schieten. De toenmalige minister van Defensie,
George Pearce, gaf hiervoor toestemming.

Opvallend genoeg werd deze taak niet aan de boeren zelf overgelaten, maar aan
het Australische leger. Gewapend met Lewis-mitrailleurs begon het leger op 2
november 1932 met het afschieten van emoes. Hiermee begon officieel wat later
bekend zou worden als de Great Emu War.

Deze “oorlog” duurde tot 10 december 1932 en eindigde na iets meer dan een
maand.

De grote aantallen emoes waar de Australische boeren
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Verloop van de (great) Emu War

De oorlog duurde uiteindelijk slechts 38 dagen en werd hopeloos verloren door
het Australische leger. In die periode kwamen ongeveer duizend emoes om het
leven, maar dit had nauwelijks effect. In het gebied leefden namelijk meer dan
20.000 emoes, waardoor de populatie vrijwel intact bleef.

Daarnaast bleken emoes verrassend lastig te bestrijden. Ze waren snel,
onvoorspelbaar en konden zich goed verspreiden over grote gebieden. Pogingen
om groepen vogels met mitrailleurs neer te schieten mislukten vaak, omdat de
dieren uit elkaar renden en moeilijk te raken waren. Dit maakte de militaire
aanpak ineffectief.




Er moest dus een andere oplossing komen. Als het niet lukte om de emoes
efficiént te doden, moesten er maatregelen worden genomen om de schade te
beperken. Boeren kregen daarom toestemming om zelf jachtgeweren te
gebruiken — iets wat eigenlijk al eerder had kunnen gebeuren. Daarnaast werden
er stevigere en hogere hekken geplaatst, zodat de emoes minder makkelijk
landbouwgrond konden binnendringen.

Met deze maatregelen konden boeren de dieren beter verjagen en werd de
overlast enigszins onder controle gebracht.
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The (great) Emu war werd een meme

Hetis inmiddels meer dan 80 jaar geleden, maar als je vandaag de dag de Great
Emu War opzoekt, kom je vaker grappige afbeeldingen tegen dan serieuze
historische informatie. Denk aan bewerkte foto’s van boze emoes met helmen of
satirische propaganda waarin de vogels als overwinnaars worden neergezet.

Hoewel veel Australiérs er tegenwoordig om kunnen lachen, zullen er
ongetwijfeld ook mensen zijn die zich enigszins schamen voor dit hoofdstuk uit
de geschiedenis. Het blijft tenslotte een opmerkelijk verhaal: een modern leger
dat het opneemt tegen dieren — en verliest.




oorbeeld van emoe propaganda. Bron:cards-the-universe-and-
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THE GREAT
EMU WAR

AUSTRALIA DECLARES WAR
ON BIRDS (AND LOSES)

Al gegeneerd plaatje van emoe propaganda waarbij een mens met een
geweer tegenover een aantal emoes staat. 80 jaar na dato word dit door het internet nog steeds aangehaald. Bron:
commonplacefacts.com

Het verhaal werd zelfs zo belachelijk gevonden dat er in een officiéle zitting van
het Australisch parlement grappen over werden gemaakt. Toen George Pearce
mogelijk een onderscheiding zou krijgen voor zijn rol in deze oorlog, stuitte dat op
kritiek.

Een parlementariér merkte cynisch op dat die onderscheiding misschien beter
aan de emoes gegeven kon worden.

Conclusie

Dit verhaal is werkelijk krankzinnig. Er werd zelfs gefluisterd dat de emoes een
soort hiérarchie hadden ontwikkeld en tactieken gebruikten om de boeren te slim
afte zijn. Zo zouden ze zich in kleinere groepen hebben opgesplitst, zich hebben




verstopt in struiken en andere moeilijk zichtbare plekken, en zelfs een “leider”
per groep hebben gehad die de rest aanstuurde.

Het is nog nooit eerder voorgekomen dat de moderne mens een oorlog
probeerde te voeren tegen een vogelsoort — en al helemaal niet dat deze ook
verloren werd. Dat maakt dit verhaal niet alleen bizar, maar ook uniek en op een
bepaalde manier grappig. Hoewel de aanleiding — de verwoesting van akkers en
gewassen — begrijpelijk was, waren de omstandigheden en de aanpak
allesbehalve efficiént.

Ondanks dat het al meer dan 80 jaar geleden is, zorgt de Great Emu War nog
steeds voor lachende gezichten wereldwijd. Tot op de dag van vandaag worden
er grappen over gemaakt en blijft het verhaal voortleven als een van de
vreemdste hoofdstukken uit de moderne geschiedenis.

En zo verloor een land een zelfverklaarde oorlog... van een dier.

Ben je nieuwsgierig geworden na dit artikel of wil je meer van dit soort unieke
verhalen lezen? Neem dan een kijkje bij mijn andere artikelen op de site
www.achterdewereldkaart.com
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