
Lesotho: Hoe een Afrikaans land wintersport kan 
aanbieden.  

Voor veel mensen is wintersport een jaarlijks hoogtepunt: skiën of snowboarden 
van hoge bergen, om daarna op te warmen in een skihut met een drankje. Dat 
beeld roept vooral associaties op met landen als Oostenrijk, Italië en 
Zwitserland. Maar helemaal in het zuiden van Afrika ligt een skigebied dat dit 
cliché doorbreekt: Afriski.

Dit skigebied bevindt zich op 3.222 meter hoogte in de Maluti Mountains, in het 
kleine, bergachtige land Lesotho. Dankzij deze uitzonderlijke ligging is Lesotho 
een van de weinige Afrikaanse landen waar wintersport daadwerkelijk mogelijk 
is.

 Vlag van Lesotho. Bron: wikipedia.org 

Geschiedenis van Lesotho 

Lesotho is een land in het zuiden van Afrika. Net als Eswatini is het volledig door 
Zuid-Afrika omsloten. Dit maakt Lesotho een zogenoemd landlocked land: een 
staat die volledig door land wordt omringd en daardoor geen directe toegang 
heeft tot de zee of oceaan.

De geschiedenis van Lesotho is relatief kort, maar zeer kleurrijk. In de achttiende 
eeuw ontstond onder verschillende inheemse volkeren in zuidelijk Afrika een 
periode van grote onrust en geweld. Deze chaotische tijd staat bekend als de 
Lifaqane. Onder leiding van stamhoofd Moshoeshoe I trokken de voorouders van 



de huidige Lesotho-bevolking naar de Drakensbergen, ook wel het Maluti-
gebergte genoemd. Dankzij deze natuurlijke bescherming wisten zij de Lifaqane 
te overleven.

Na zowel Nederlandse als Britse invallen in het gebied werd het volk van de 
Basotho uiteindelijk ingelijfd bij de Britse Kaapkolonie. In 1880 brak echter de 
Gewerenoorlog uit, een gewelddadig conflict tussen de Basotho en de Britse 
bezetters. Dit conflict eindigde in het voordeel van de lokale bevolking. Vier jaar 
later werd Basotholand uitgeroepen tot een Kroonkolonie, wat betekende dat het
gebied rechtstreeks onder het Britse koningshuis viel.

Op 4 oktober 1966 werd het Koninkrijk Lesotho officieel onafhankelijk verklaard. 
Veertig jaar later, in 2006, werd de huidige vlag van Lesotho gepresenteerd (zie 
bron bovenaan artikel). 

Ligging Lesotho. Bron: Trouw.nl 

Hoe is skivakantie in Lesotho mogelijk?

Nu we weten hoe Lesotho is ontstaan en hoe het Basotho-volk in de 
Drakensbergen terechtkwam, rijst een belangrijke vraag: hoe is het mogelijk dat 
je in dit Afrikaanse land op wintersport kunt gaan?

De Drakensbergen, ook wel het Maluti-gebergte, liggen op een uitzonderlijk hoge 
hoogte. Grote delen van het gebergte bevinden zich boven de 3.000 meter, met 
als hoogste punt de Mahlasela Pass op 3.222 meter. Door deze hoogte is de 
temperatuur op de bergtoppen aanzienlijk lager dan aan de voet van de bergen.

Maar hoe komt dat precies? Hoe hoger je stijgt, hoe ijler de lucht wordt. Dat 
betekent dat er minder luchtdeeltjes boven je aanwezig zijn, waardoor de 
luchtdruk afneemt. Deze ijle lucht kan minder warmte vasthouden, wat 



resulteert in lagere temperaturen. Daarnaast speelt ook de manier waarop de 
zon de aarde verwarmt een rol. De zon verwarmt namelijk niet direct de lucht, 
maar eerst het aardoppervlak. Hoe hoger je komt, hoe verder je verwijderd bent 
van dat opgewarmde oppervlak, en hoe kouder het wordt.

De grote hoogte van de Drakensbergen zorgt er dus voor dat sneeuwval mogelijk 
is, wat de basis vormt voor wintersportactiviteiten zoals skiën en snowboarden. 
Zonder deze uitzonderlijke geografische omstandigheden zou wintersport in 
Lesotho simpelweg ondenkbaar zijn.

Reisadvies

Voordat je spontaan je skivakantie in de Alpen inruilt voor een retourtje 
Drakensbergen, zijn er een paar dingen die je moet weten over het skigebied in 
Lesotho.

Het gebied is kleinschalig: er is slechts één piste, een restaurant en een après-
skitent. Slechts een deel van de berg is geschikt om te skiën en snowboarden. 
Wat voor ons de zomermaanden zijn, vormen in Lesotho juist het hoogseizoen 
voor wintersport. Tussen juni en augustus zijn de omstandigheden het best. In 
februari of maart kun je hier dus niet terecht; wie in Lesotho wil skiën, zal zijn 
zomervakantie moeten inruilen voor een relatief eentonige ski- of 
snowboardvakantie.

Door de onregelmatige hoeveelheid natuurlijke sneeuw wordt een groot deel van 
de piste bedekt met kunstmatige sneeuw. Daarmee probeert Lesotho het 
wintersporttoerisme in stand te houden en ervoor te zorgen dat er ieder jaar 
geskied en gesnowboard kan worden.

 De enige skipiste in Lesotho, Drakensbergen. Bron: skiinformatie.nl 



Conclusie

Hoewel de skipiste in Lesotho bescheiden van omvang is, is het verhaal erachter 
uitzonderlijk. Wat begon met een volk uit Zuid-Afrika — de Basotho — dat zich 
bedreigd voelde en zijn toevlucht zocht in de Drakensbergen, groeide uit tot een 
eigen land dat nog geen tachtig jaar geleden werd opgericht. Dat juist dit 
bergachtige toevluchtsoord vandaag de dag wintersporttoerisme kan aanbieden, 
maakt het verhaal van Lesotho uniek. 

De skipiste is daarmee meer dan alleen een plek om te skiën of snowboarden. Ze
vertelt het verhaal van een stam die uitgroeide tot een natie, en van een land dat 
zelfs in het hart van Afrika zijn eigen, onverwachte plek op de wereldkaart heeft 
veroverd.

Ben je nieuwsgierig geworden na dit artikel of wil je meer van dit soort unieke 
verhalen lezen? Neem dan een kijkje bij mijn andere artikelen op de site 
www.achterdewereldkaart.com 

http://www.achterdewereldkaart.com

